
Liturgie zondag 16 mei 
Ds. Marijke van Selm 
Organist Aart Bergwerff 
Zang door leden van de cantorij o.l.v. Elly Bakker 
 
Woord van welkom 
Lied 273: 1, 2 Loof God die zegent al wat leeft 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
Lied 273: 3 
 
Gebed om ontferming 
Gesproken: Heer, ontferm U over ons 
Gloria: Psalm 68: 7 
 
Gebed om de Geest: lied 333 3x 
 
Lezing: Exodus 19: 1-11 
Lied 868: 2 Lof zij de Heer de almachtige 
Lezing: Johannes 17: 14-26 
Lied 965: 2, 3 Heer stuur zelf het schip der kerk 
Verkondiging 
Lied ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’ (Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal) 
 
Die mij droeg op adelaarsvleugels 
En mij hebt geworpen in de ruimte 
En als ik krijsend viel mij ondervangen 
Met uw wieken 
En weer opgegooid 
Totdat ik vliegen kon op eigen kracht 
 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Gezamenlijk Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: Psalm 150a: 1, 3, 4 
Zending en zegen 
 


